
Micha IV 
“WIE IS GELIJK AAN DE HEERE?” 

GODS GOEDERTIERENHEID! 

 

• ONGEVEER TUSSEN 740-700 V. CHR. 

• MATERIËLE VOORSPOED 

• AFGODENDIENST 

 



Micha 



De profetie van Micha 

  

God zal oordelen, maar vergeving               

wordt aangeboden! 

 

1. Het aanstaande oordeel benoemd     – Hfdst. 1-3 

2. De latere zegen beloofd                         - Hfdst. 4-5 

3. De tegenwoordige ommekeer bepleit – Hfdst. 6-7  



3) De tegenwoordige ommekeer 

bepleit – Hfdst. 6-7 

1) EEN DUIDELIJK PROCES – 6: 1-16 

2) EEN PIJNLIJKE LES – 7: 1-10 

3) EEN OVERTUIGEND YES – 7: 11-20 

 



1) Een duidelijk proces – 6:1-16 

            De noodzaak van de ommekeer 

A) Gods rechtsgeding tegen Israël – 6: 1-8 

De Heere wil het geweten van het volk wakker schudden! 

                   Onrecht tegenover gerechtigheid. 

                        Gods eis is vers 6:8! 

B) De zonde van verkeerde gewichten en   

maten – 6: 9-16  (zie Micha 2 en 3!) 

 

 

 

 



2) Een pijnlijke les – 7: 1-10 
inleiding op de ommekeer 

A) Micha’s klaagzang m.b.t. Israël – 7: 1-6 

      De corruptie van Juda beweend! 

      Het onrecht wordt benoemd!   

B) Het vertrouwen v/d getrouwen – 7: 7-10 

      Gods overwinning en verlossing! 

 

 

 



3) Een overtuigend yes -  

7: 11-20 

  vrucht van de ommekeer 

 Micha benadrukt de soevereine genade van God! 

                      Er komen andere tijden! 

          Micha eindigt met een gebed! 7: 14-20 

     Gods karakter wordt benoemd en bezongen! 

 

 

 


