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Men heeft mij opgesloten
maar mijn geest is Urij.

Degenen die mij dit hebben
aangedaan Zijn gevangenen
van hun eigen geest.’




Hiiseyin Baybasin (geboren op 25/12/1956 te Lice, Koerdistan) wordt
sinds 24 december 1995 vastgehouden in een NL gevangenis. In april 1995
was hij mede-oprichter van het Koerdisch Parlement in ballingschap.

Steeds meer mensen raken overtuigd van zijn onschuld:
Jacques van Huet (oud-gevangenisdirecteur PI Over Amstel > Bijlmerbajes)
Bart Molenkamp (oud-gevangenisdirecteur EBI Vught)
Frans Douw (oud-gevangenisdirecteur PI Zuyder Bos, Heerhugowaard)
Jos Poelmann (oud-directeur van de Pompekliniek)
Erno Eskens (programmadirecteur van de Internationale School voor wijsbegeerte)
Ton Derksen (professor Derksen schreef 3 boeken over Baybasin)
Hans van der Ven (voormalig hoofd signaalanalyse van de Militaire Inlichtingen
en VeiligheidsDienst)

Simon van Groningen (voorganger van de Westfriese Evangelie Gemeente)

Wilt u Baybasin steunen? Stuur hem dan een ansichtkaart of brief,

het zal hem goed doen.

Adresgegevens:
Mr. Hiiseyin Baybasin.

Registratienummer 1623371.
PI Rotterdam, locatie De Schie.
Postbus 11377 / 3004 E]J.
Rotterdam.

er lezen over deze zaak? Er zijn vier boeken over Baybasin verschenen.
Ton Derksen - Verknipt Bewijs (2014)

- De Baybasin taps (een politiek gevangene in Nederland, 2016)

derksen - Rammelende argumenten voor de Hoge Raad (2017)

2 van der Pol & Klaas Langendoen - (on)terecht levenslang,

alles over de zaak Hiiseyin Baybasin (2017)

on.nl website van de Bakker Schut stichting.
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