


ZACHARIA IV 
Het boek Zacharia – Zacharia=‘de Heere herinnert’ 

a) De datum – 520 – 516 

b) De inhoud – De houding van hun hart t.o.v. hun 
God!

c) Het doel –

1) geestelijke herleving – bekering – 1:2-3

2) inspireren tot herbouw tempel – 1:16/4:9

3) troost en aanmoediging – 1:13

4) profetie m.b.t. de komende Messias – 7 – 14  



ZACHARIA IV 

Gods Koningschap

Indeling Zacharia

1) Inleiding – de man en het boek Zacharia

2) Acht visioenen – Zacharia 1:1-6:15

3) Vier boodschappen – Zacharia 7 – 8

4) Twee lasten – Zacharia 9 – 14 



ZACHARIA



ZACHARIA IV
De acht nachtgezichten – Zach.1:7-6:15

1) De ruiters – 1:7-17

2) De horens en de smeden – 1:18-21

3) De man met het meetsnoer – 2:1-13

4) De hogepriester Jozua – 3:1-10

5) De kandelaar en 2 olijfbomen – 4:1-14

6) De vliegende boekrol – 5:1-4

7) De vrouw in de Efa – 5:5-11

8) De vier wagens – 6:1-15



ZACHARIA IV
Zach. 7 en 8 – Van verleden naar toekomst!

In deze 2 hoofdstukken een gigantisch groot contrast!

Zach 7 – Israëls egocentrische/egoistische apathie!

* een terugblik  - berisping en herinnering

* ongevoelig/onverschillig en lusteloos! 

Zach 8 – Jahweh’s grote en gloeiende ijver!

* een vooruitzicht – herstel en terugkeer 

* van harte, voluit en volledig              



ZACHARIA IV
Zach. 7 en 8 – Van verleden naar toekomst!

In deze 2 hoofdstukken een gigantisch groot contrast!

Zach 7 – Israëls egocentrische/egoistische apathie!

* het 4de jaar van Darius – 518 BC. -9de maand

* een vraag van 2 mannen – Sarezer en Regem

* 7: 3 – “moet ik wenen en afzonderen?”

Gods reactie – 7:4-6  – een berisping

7:7-14 – een herinnering         



ZACHARIA IV
Zach. 7 en 8 – Van verleden naar toekomst!

In deze 2 hoofdstukken een gigantisch groot contrast!

Zach 7 – Israëls egocentrische/egoistische apathie!

* Israel weigerde te luisteren – 7:11-12

* uiterlijk en innerlijk – schouder, oren en hart!

* Gods toorn/verbolgenheid is het gevolg!

Gevolg – 7:13-14 – geen gehoor/diaspora/woestenij.

Ter lering en waarschuwing gegeven!         



ZACHARIA IV
Zach. 7 en 8 – Van verleden naar toekomst!

In deze 2 hoofdstukken een gigantisch groot contrast!

Zach 8 – Jahweh’s grote en gloeiende ijver!

* “Ik heb geijverd over Sion” – 8:2

* “Ik ben weergekeerd tot Sion” – 8:3

* De toekomst 8:4-17 en de gevolgen 8:18-23!

Ter bemoediging en aansporing gegeven!         



ZACHARIA IV
Zach. 7 en 8 – Van verleden naar toekomst!

In deze 2 hoofdstukken een gigantisch groot contrast!

Zach 8 – Jahweh’s grote en gloeiende ijver!

a) Jeruzalem weer een levende stad – 8:4-5

b) Joden keren terug uit oost en west – 8:7-8

c) contrast tussen verleden en toekomst – 8:9-17

Gevolgen: vreugde, volken komen, Joodse man – 8:18-23

Ter bemoediging en aansporing gegeven!         



RUGGENGRAAT VAN EEN VIS



RUGGENGRAAT VAN EEN MENS




