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“Ik roep Euodia en ik roep Syntyche ertoe op 
eensgezind te zijn in de Heere.” (Fil. 4:2)

Hoe kun je eensgezindheid bevorderen?



“Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de 

liefde, als er enige gemeenschap is van de Geest, als er enige innige 

gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, 

doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en 

één van gevoelen. Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in 

nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat 

eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat 

eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is.” (Fil. 2:1–4)
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Handelen uit eigenbelang of eigendunk
is dodelijk voor het welzijn van een gemeente 
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liefde, als er enige gemeenschap is van de Geest, als er enige innige 

gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, 

doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en 

één van gevoelen. Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in 

nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat 

eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat 

eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is.” (Fil. 2:1–4)
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“Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u 
elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u 

ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen 
inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde 

onder elkaar hebt.” (Joh. 13:34–35). 




	Dia 1
	Dia 2
	Dia 3: Eensgezindheid in de gemeente
	Dia 4: Eendracht maakt macht
	Dia 5
	Dia 6
	Dia 7
	Dia 8
	Dia 9
	Dia 14
	Dia 15
	Dia 16
	Dia 17
	Dia 18
	Dia 19
	Dia 20
	Dia 21
	Dia 22
	Dia 23

