
















Wie is Jezus Christus?

“Al vóór de bergen geboren waren en U de aarde en de wereld 
voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U God.” 

(Psalm 90:2)
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“Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof 
beschouwd heeft aan God gelijk te zijn,” (Filippenzen 2:6) 

“Al vóór de bergen geboren waren en U de aarde en de wereld 
voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U God.” 

(Psalm 90:2)





… maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te 
nemen en aan de mensen gelijk te worden.
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Kerstmis: God is mens geworden
Bethlehem was niet het begin!
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… maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te 
nemen en aan de mensen gelijk te worden.



Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat 
Hij omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, 

opdat u door Zijn armoede rijk zou worden.” (2 Kor. 8:9)

Kerstmis: God is mens geworden
Bethlehem was niet het begin!
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33 jaar op aarde
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Wie is Jezus Christus?

En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij 
Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot 

de dood, ja, tot de kruisdood. (Fil. 2:8)
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Bethlehem was niet het begin!
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Zijn hemelvaart
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“Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam 
geschonken boven alle naam, opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen 

elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde 
zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid 

van God de Vader.”

Voor eeuwig verheerlijkt




